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VOORWOORD 
 

Het teken van Pasen  
Op een of andere manier confronteert de dood ons altijd met de vergeefsheid 
van het bestaan. Je wordt geboren, je leeft een poosje en gaat dood. Wat is 
het nut daarvan, de zin? Het is een sombere kijk op het leven. En voor 
sommigen is het leven inderdaad zo duister dat de dood een uitkomst lijkt. 
Terwijl de dood toch wel de meest donkere plek van ons leven is, slechts 
bijgelicht door het geloof. Het licht dat zelfs het meest duistere van ons 
bestaan verlicht, is het mysterie van Pasen. Het vormt de kern van ons 
christelijk geloof en tegelijk is het misschien wel het moeilijkste deel van ons 
geloof. 

Het stelt ons voor de vraag of we werkelijk geloven. 
Kunnen we het teken van Pasen verstaan met 
betrekking tot ons eigen leven? 
Bij de sombere blik op ons leven kijken we eigenlijk 
door de donkere bril van de dood naar ons bestaan en 
zien alleen maar de eindigheid, en de vergeefsheid. 
Gelukkig doen we dat niet voortdurend en leiden we 
ons leven ook in zijn actualiteit, met alles wat daarin is. 
Maar toch is er waarschijnlijk in ieder van ons wel een 
zekere ongerustheid en ongemakkelijkheid tegenover 
het niet zijn, het ongewisse dat ons leven omgeeft. De 
angst dat degenen die we liefhebben in het niet 
verdwijnen. 

Zo’n zelfde gevoel van vergeefsheid kan ons bekruipen bij de confrontatie met 
de imperfectie van ons bestaan, het gevoel gevangen te zijn in het leven, de 
pijn en het verdriet, het lijden van onszelf en onze naasten. Wat heeft het voor 
zin, wat heeft het voor nut? Vragen waar we geen antwoord op krijgen. 
Behalve de erkenning dat het onlosmakelijk met het menselijk leven 
verbonden is. Maar ook, dat we er desondanks niet mee samenvallen. 
Indien iets, dan is Pasen voor mij de bevrijdende ervaring dat ik niet in mijn 
bestaan gevangen zit, er niet helemaal door bepaald ben. In en door Jezus 
geloven we dat God ons leven draagt. Niet als een abstractie, maar als de 
ervaring dat we met alle krakkemikkigheid van ons leven, met zijn 
sterfelijkheid en lijden, gedragen worden door Gods liefde. En dat die liefde 
ons in de dood nog kent. 
Deze ervaring en dit geloof werpen een ander licht op ons leven en op de 
dood. Het heft het mysterie ervan niet op. Het geeft niet een antwoord op het 
waarom van het lijden. Maar het maakt het dragelijk, omdat we weten dat we 
zelf gedragen worden. Het verandert het perspectief van de duisternis in een 
vertrouwen (en dat is de essentie van geloven), een toevertrouwen aan dat 
licht dat zo verbonden is aan schepping en nieuw leven. Dat licht dat God is, 
in Wie de bronnen van het leven zijn. 

Ward Cortvriendt, rector van de statie Hengelo. 
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Parochianen en gastleden 
 

Binnen deze periode treden twee leden toe en zal er een huwelijksinzegening 
plaats vinden. 

Pastoor Louis 
 

Van het kerkbestuur 
 

Gemeentevergadering 
Op woensdag 22 mei is onze volgende gemeentevergadering. Aan de orde 
komen o.a. het jaarverslag en de financiële stukken. Zoals gebruikelijk 
ontvangt u de vergaderstukken ongeveer een week eerder. Dat gebeurt, om 
de kosten van postzegels uit te sparen, in principe digitaal. Laat u het me 
vooral even weten als u de stukken op papier wilt ontvangen. 

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur 
 

Uitbreiding van het kerkbestuur 
Marta Schouten heeft zich de afgelopen maanden georiënteerd op het 
lidmaatschap van ons kerkbestuur. Na drie vergaderingen heeft ze tot onze 
vreugde laten weten dat ze bereid is lid van het kerkbestuur te worden. Ze is 
inmiddels formeel door bisschop Joris benoemd. 
We heten haar van harte welkom in het kerkbestuur en vertrouwen op een 
goede samenwerking met haar. 

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur 
 

Collecten 
De offertoriumcollectes hebben de komende tijd de volgende diaconale 
doelen: 
14 april vastenoffer 
18 april vastenoffer 
20 april War Child 
21 april Voorzieningenfonds Vluchtelingen Eemland 
28 april Terre des Hommes 
5 mei  Timon 

19 mei  Project kinderkerk 
26 mei  Missie Sint Paulus  
30 mei  Nachtopvang 
9 juni   Project kinderkerk 
16 juni  Diaconaat eigen parochie 
23 juni  Zeevarenden 
30 juni  Terre des Hommes 
7 juli  Voedselbank 

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester kerkbestuur 
 
Hierna volgen twee – de eerste is ten dele ingekort - verslagen die al eerder 
per e-mail door onze secretaris zijn rondgestuurd. 
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Gezien het belang van één van de onderwerpen: “Seksueel misbruik”, wilde 
de redactie ze ook nog op deze manier aanbieden. 
 

Kort verslag van de extra gemeentevergadering op 3 maart 2019 in 
verband met de extra synode op 16 maart 2019 
 

Kwartaalrapportage plan van aanpak seksueel misbruik (agendapunt 4) 
Men meent dat op basis van de kwartaalrapportage er een adequaat begin is 
gemaakt met het proces dat zal moeten gaan plaatsvinden. Wel wordt 
opgemerkt dat het jammer is dat er (nog) geen begroting bij het plan van 
aanpak is opgesteld. 
Er leven breed zorgen bij de vergadering voor wat betreft de reactie van het 
Collegiaal Bestuur (CB) als een geestelijke geen Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) wil aanvragen. Naar de mening van de vergadering raakt dit zozeer het 
functioneren van de priester binnen de kerk dat niet kan worden volstaan met 
het niet meer in het dienstrooster opnemen van de betreffende geestelijke. 
 

Uiteindelijk zou de weigering, omwille van een 
geloofwaardige kerk, moeten leiden tot niet meer 
functioneren als priester. Gepleit wordt voor een 
beleidsstuk van het CB op dit punt zodat er een 
juridische basis komt voor een adequate reactie. 
 

Hoe zeer het ook begrijpelijk is dat een priester die al jaren werkzaam is in de 
kerk op individueel niveau moeite heeft met het aanvragen van een VOG, hij 
of zij zou naar het oordeel van de gemeentevergadering bij zijn of haar 
afwegingen de geloofwaardigheid van de kerk zwaar moeten laten wegen. 
Een groot deel van de vergadering deelt deze overtuiging, zeker ook omdat de 
VOG inmiddels in tal van organisaties als voorwaarde voor vrijwilligerswerk en 
betaald werk wordt gesteld, ook in die gevallen waarin de betrokkenen al jaren 
werkzaam zijn voor de betreffende organisatie. 
 

Procesontwerp meerjarenbeleid en –begroting (agendapunt 5) 
De ambitie om het maximum aantal priesters niet te overschrijden zou 
scherper geformuleerd kunnen worden door het woord ‘proberen’ weg te 
halen. Er zou moeten worden gestreefd naar een zodanige pastorale bezetting 
dat deze zoveel mogelijk uit de inkomsten van de kerk kan worden 
gefinancierd zodat de mate van afhankelijkheid van de fondsen enigszins 
afneemt. Eerst kijken welke financiële middelen er zijn en dan de pastorale 
bezetting daar uit afleiden en niet andersom. Er wordt gevraag aan de 
synodalen om tijdens de synode duidelijkheid te vragen over de omvang van 
de fondsen. Mogelijk kan er onderzocht worden of de gedachte realistisch is 
dat sommige kleine parochies het financieel op de lange termijn wel zullen 
redden. Soms zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Het onderzoek 
hiernaar zou vooraf moeten gaan aan het vaststellen van de totale pastorale 
formatie. 
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Continueringsvoorstel jongerenpastoraat (agendapunt 7) 
De gemeentevergadering is positief over het werk dat door de 
jongerenpastores gedaan wordt. Het is daarom van belang dat het 
jongerenpastoraat binnen een termijn van twee jaar niet langer de status van 
project heeft maar dat er structureel op de begroting ruimte voor wordt 
gemaakt. 
 

Kort verslag voorjaarssynode 16 maart 2019 
De synode begon met een indrukwekkende herdenking door bisschop Joris 
van Remco Robinson, vader en echtgenoot, priester van de statie Zeeland, 
docent verbonden aan de kerkelijke opleiding en lid van het CB. 
 

Daarna presenteerde de zogeheten monitorgroep zich die de voortgang van 
het plan van aanpak inzake het misbruik in de kerk gaat volgen. De 
monitorgroep bewaakt de voortgang door de werkgroep van maand tot 
maand, geeft zo nodig adviezen en brengt ook verslag uit van haar 
bevindingen aan de synode. Ofschoon de monitorgroep pas twee weken 
geleden van start is gegaan, lag er al een eerste voortgangsbericht. 
Bij het volgende punt op de agenda presenteerde het CB de procedure die er 
toe moet leiden dat er een financieel meerjarenplan komt. Om een dergelijk 
plan hebben wij als Amersfoortse synodalen in de vorige synode gevraagd. 
We waren beiden onder de indruk van de wijze waarop het CB onze motie 
heeft opgepakt en duidelijk maakte doordrongen te zijn van de noodzaak en 
urgentie van een dergelijk plan. Voor dit meerjarenplan geldt de totale huidige 
pastorale formatie als bovengrens. Ten behoeve van het plan heeft het CB 
zich gebogen over de gewenste / noodzakelijke omvang van de formatie per 
parochie. De gedachten hierover bespreekt de bisschop de komende 
maanden met de kerkbesturen om ook hun reactie mee te kunnen nemen in 
het meerjarenplan dat in november aan de synode zal worden voorgelegd. 
Daarnaast wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de inkomsten en de balans 
tussen uitgaven en inkomsten. Het is de bedoeling dat ook andere organen 
binnen de kerk vóór de volgende synode over het plan worden gehoord, zodat 
mag worden verwacht dat er op de volgende synode een plan ligt met al 
aardig wat draagvlak. 
Naar aanleiding van het financieel meerjarenplan verklaarde de thesaurier 
ondubbelzinnig dat de subsidies die de fondsen aan de kerk verstrekt, altijd 
worden gehaald uit de rendementen van deze fondsen. De vermogens 
waarover de fondsen beschikken worden door deze verstrekkingen niet 
aangetast. 
Verder stemde de synode in met de verlenging van het project voor het 
jongerenpastoraat. In het hierboven genoemde plan zal de formatie voor het 
jongerenpastoraat structureel worden opgenomen. De verlenging van het 
project is dan ook bedoeld als overbrugging totdat de formatie structureel is. 
De synode ging ook akkoord met een aantal vooral technische wijzigingen van 
het Statuut van onze kerk. 
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Voor de inbedding van religieuze gemeenschappen in onze kerk en in ons 
Statuut wordt aan de najaarsvergadering van de synode een voorstel 
voorgelegd. 

Dick Brons, eerste synodaal 
Lydia Janssen, tweede synodaal 

 

Liturgie 
 

Bij de diensten 
Goede Week en Pasen 
Aan de linkerwand van onze kerk, gezien vanaf de ingang, hangen drie grote 
schilderijen uit de jaren rond 1650. Op het eerste schilderij, waarvan we de 
maker niet kennen, zien we Jezus die zijn kruis draagt en valt. 

Het volgende schilderij, gemaakt door Dirck van Voorst, toont de bewening 
van Jezus na zijn kruisdood. Het laatste werk is van Hendrick Bloemaert en 
beeldt op glorieuze wijze de verrijzenis uit. Samen vormen deze drie religieuze 
kunstwerken een uitbeelding van de bekende woorden uit het credo: ‘die 
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven 
(…), die op de derde dag verrezen is van de doden.’  
Dit heilsgebeuren gedenken we in het zogeheten Paastriduüm, een heilige 
driedaagse, gerekend vanaf de liturgie op de avond van op Witte Donderdag 
tot en met het hoogfeest op de vroege morgen van Pasen. 

Het is het hoogtepunt van het kerkelijke jaar. In de week die hier naartoe leidt, 
de Goede Week of Heilige Week, gedenken we op liturgische d.w.z. biddende 
wijze Jezus’ laatste dagen onder ons, vanaf zijn bejubelde intocht in de Stad 
van Vrede tot zijn uittocht, een zegetocht onder de gedaante van een 
jammerlijke aftocht. 
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Door deze dagen biddend te gedenken hopen we dieper door te dringen tot 
het Paasgeheimenis en de betekenis daarvan voor ons leven als gedoopten in 
de wereld van vandaag. 
De viering van Palmzondag, 14 april, begint bij goed weer in de tuin van de 
pastorie. Na de zegening van de palmtakken trekken we de kerk binnen waar 
we dit jaar de passie volgens Lucas horen. In de Chrismamis op woensdag 17 
april worden de oliën gewijd in de Gertrudiskathedraal in Utrecht. Deze 
bijzondere viering, die vanwege zijn grote zeggingskracht en schoonheid 
vanuit onze parochie altijd goed wordt bezocht, begint om 19:30 uur. 

De dienst van Witte Donderdag begint op donderdag 18 
april om 19:00 uur (NB!) in deze liturgie, waarin we het 
Laatste Avondmaal gedenken, vindt ook dit jaar volgens 
het oude kerkelijke gebruik de voetwassing plaats. Op 
Goede Vrijdag 19 april om 19:30 uur is er een 
gebedsviering met kruisverering in een lege en donkere 
kerk. Op Stille Zaterdag is de kerk overdag gesloten, als 
was het een graf. 

Totdat de deuren opengaan voor de Paaswake (20 april, 21:00 uur) en het 
licht van Christus wordt binnengedragen. In deze dienst lezen we uit de 
Schriften over Gods scheppende en bevrijdend handelen, wordt het 
doopwater gewijd, gedenken we onze eigen doop, aanbidden we de Eeuwige 
samen met alle hemelse machten en aardse heiligen en klinkt het 
vreugdevolle evangelie van de verrijzenis. ‘De nacht is voorbijgegaan, de dag 
is aangebroken: de zon der gerechtigheid gaat over ons op.’ De volgende 
morgen, zondag 21 april vieren we het hoogfeest van Pasen. De vijftig dagen 
erna zal de kerk in feestelijk wit en zilver1 gehuld zijn en staat de brandende 
Paaskaars naast het doopvont prominent in de altaarruimte. 
Het hoogfeest van Hemelvaart vieren we op donderdag 30 mei om 10:00 uur. 
Het is de bedoeling dat enkele jongeren van de kerk samen met de 
catecheten en de pastoor voorafgaand aan de dienst een mooie 
ochtendwandeling naar de kerk maken. 

Op zaterdag 1 juni staat de Vrouwevaert gepland. U wordt 
hierover nader geïnformeerd. Gezien de verschuivingen in de 
rooms-katholieke parochie konden hierover bij het ter perse 
gaan van dit nummer nog geen afspraken worden gemaakt. 
Normaal gesproken begint deze rooms- en oudkatholieke 
gebedsbijeenkomst met ommegang ter ere van het Mirakel 
van Amersfoort (1444) om 07:30 uur in onze kerk. Met potlood 
in de agenda dus. 

Het hoogfeest Pinksteren (zondag 9 juni) gedenkt op de vijftigste 
(‘pentèkostè’) Paasdag de uitstorting van de heilige Geest. En op zondag 16 
juni vieren we de feestdag ter ere van de allerheiligste Drie-eenheid. 

                                                      
1 Aangezien we geen gouden kandelaars hebben gebruiken we het minder edele zilver. 
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De viering met jong en oud is op 7 juli, dat is de zondag na Pinksteren nr. 9 in 
de reeks.  

Pastoor Louis 
 

Vastenactie 
 

Syrische lunch 
In het kader van de vastenactie 2019 vond op 7 april de 
Syrische lunch plaats in de Joriszaal. Met meer dan 25 
eters hebben we genoten van heerlijke Syrische 
gerechten, gemaakt door Zaher en Ranah. Dit echtpaar 
woont sinds twee jaar in Nederland en is recent gestart 
met een “Thuis koken & Catering Bedrijf”. Mocht u deze 
middag gemist hebben, maar wel eens Syrisch willen 
eten dan kunt u onder andere terecht op een van de 
buffetavonden verzorgd door Zaher in Rooie Cent (Doe-
het-zelf-café Amersfoort, Hooglandseweg Zuid 34). 

Informatie en reserveren via rooiecent.com/evenementen of zelf bestellen en 
ophalen via hartvansyrie.nl  
 

Tijdens de viering en de maaltijd waren Simon Saliba en Ruben Ephrem van 
der Kaap, geestelijk te gast, beiden geestelijk verzorger in de Syrisch 
orthodoxe kerk en actief lid van het Syrisch orthodox Jongeren platform. Zij 
hebben op inspirerende wijze verteld over de Syrisch-orthodoxe kerk in 
Nederland en de wijze waarop zij nieuwe Syriërs in Nederland willen 
betrekken bij de gemeenschap van gelovigen. Het was een leerzame 
presentatie die inspirerend werkte en ‘smaakt’ naar meer verbondenheid en 
contact met deze kerk. 

 
 

Tussenstand: 
Op moment van schrijven van dit stukje (7 april) is er 
al zeker € 574 voor de vastenactie opgehaald: 
€ 380 met de lunch en € 194 met de cakes. 
Alle gevers en eters, ontzettend bedankt! 
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Kinderkerk 
 

De tent, waar allerlei zaken rond de voorbereidingen van Pasen gestalte 
kregen, wordt na de Pasen weer opgeruimd en kan misschien wel heel vaak 
worden gebruikt deze zomer. 
In de tijd voor Pasen is er door de kinderen gespaard voor het vastenoffer. 
Verder werden er ook “kaarseieren” verkocht. Hoeveel de opbrengst is weten 
we nu nog niet. Dat wordt later bekend gemaakt. 

Na de vastentijd wordt er gestart met een 
nieuw project, namelijk sparen voor de 
MAF (mission aviaton fellowship) een 
organisatie, die met behulp van vliegtuigen 
goederen brengt in zeer onbereikbare 
gebieden. Even verderop staat nog wat 
meer informatie over deze organisatie. 

Op 7 juli is er weer een dienst met jong en oud gevolgd door een picknick voor 
de kinderen en hun ouders. Dan is het zomervakantie en start de kinderkerk 
weer op 1 september. 
 

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met 
informatie over de kinderkerk en kinderkerk light ochtenden, het thema en de 
leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijkse mail (bv omdat u 
(klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via 
kinderkerk@amersfoort.okkn.nl. 
 

Bij MAF op visite en een rondvlucht maken 
Meer weten over MAF? Dan is deelname aan een vliegdag misschien een 
leuk idee. Dit jaar kan dat op 18 mei, 22 juni, 15 augustus, 14 september en 5 
oktober. Ze vinden plaats op vliegveld Teuge en de kosten zijn €47,50 per 
persoon. Aanmelden kan via de website: 
maf.nl/events/maf-vliegdagen-voor-particulieren.  
 
Programma 
Je wordt ontvangen in de hangaar met een kopje 
koffie, thee of fris met een lekkere koek. In de 
entourage van de vliegtuighangaar is al genoeg te 
zien en te beleven. Daarna volgt een presentatie 
over het werk van MAF. 
Een (oud-)MAF-piloot vertelt over zijn werk. Hij vertelt hoe het is om met kleine 
vliegtuigen mensen te bereiken met hulp en het evangelie. Daarna zul je zelf 
een rondvlucht maken. 
Een prachtige ervaring waarbij je over bijvoorbeeld Apeldoorn of de IJsseldelta 
bij Deventer vliegt. Het werk van MAF komt zo echt tot leven. Met de 
rondvlucht maak je ons werk in landen als Zuid-Soedan, Tanzania en Papoea-
Nieuw-Guinea mogelijk. 
  

mailto:kinderkerk@amersfoort.okkn.nl
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Clara Gertrudis van Halteren 
 

Zondag 24 maart was het dan zover, het eerste Clara uitje van dit seizoen. Na 
de koffie bleven nog een flink aantal parochianen zitten in de Joriszaal. Er 
werden meegebrachte lunchpakketjes tevoorschijn gehaald en met elkaar 
werd er gezellig gepraat en gegeten. Na de afwas, die er nu eenmaal ook bij 
hoort, gingen we met elkaar op pad naar Kade, de kunsthal op het Eemplein. 
Meestal worden daar moderne kunstwerken getoond, maar nu was een 
kunstenaar uit Amersfoort onderwerp van de expositie.  

Caspar van Wittel (1653-1736) werd geboren in Amersfoort, verhuisde rond 
1673 naar Italië, verwierf daar naam en faam en keerde niet meer terug naar 
Nederland. Tegenwoordig bevindt het overgrote deel van zijn oeuvre zich in 
Italiaanse, Engelse en Spaanse collecties. In Nederland vrijwel onbekend, 
maar heel beroemd in Italië. 
Eerst hebben we op eigen gelegenheid rondgelopen. Hierna volgde om 15.00 
uur een rondleiding, waar ons op diverse dingen werd gewezen. Van Wittel 
schilderde vooral stadsgezichten en maakte met behulp van een rasterwerk 
een soort mal. Er zijn dus nogal wat gebouwen, die hij meerdere keren heeft 
geschilderd, maar dan met andere poppetjes en struiken. 
Dus: zoek de verschillen. 
 

 
 

Het volgende uitje zal in juni zijn: Varen door de grachten van Amersfoort. 
Hier krijgt u nog informatie over. 
 
De uitjes van Clara zijn voor iedereen; dus niet alleen voor leden! 
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Diaconaat 
 

Voedselbank 
De voedselbank hebben wij voor de Pasen weer rijkelijk kunnen voorzien van 
boodschappen. Met regelmaat zien wij hoe de kratten in onze kerk weer 
gevuld worden, met houdbare levensmiddelen en/of waspoeder en 
schoonmaakmiddelen. Producten waar wij bij aanschaf niet altijd bij stilstaan, 
maar voor mensen met een beperkt budget, zijn zij zeer welkom. Ons advies 
is dan ook: ga zo door!! De kracht zit hierin dat wij het als parochie 
gezamenlijk volhouden om op concrete wijze iets te doen voor onze naaste. 
Ook al heeft de Voedselbank niet de “meer dan handen vrijwilligers” prijs 
gekregen, wij blijven onze steun geven. 
Begin juli, in de 1e week van het nieuwe kwartaal, willen wij weer naar de 
voedselbank gaan. Wij rekenen weer op uw support. 
Met hartelijke groet, 

Martine en Hans 
 

Open Kerk - extraatje 
 

Mariavaart in de maand mei. 
In de Mariamaand mei gaat Waterlijn, bij u vast wel bekend van de 
rondvaarten door de grachten van Amersfoort, drie maal een speciale 
Mariavaart varen. De vaart begint bij de Onze Lieve Vrouwetoren en eindigt bij 
de Koppelpoort. 

Onderweg wordt er verteld op welke plaatsen in de 
stad in de middeleeuwen de kloosters gelegen 
waren en welke functie die hadden. Natuurlijk wordt 
er bij de plaquette in de stadsmuur ter hoogte van 
de Kamp verteld over het mirakel van Amersfoort in 
1444 en de vele mirakels die daarop volgden. Bij de 
Koppelpoort verlaten we de boot en wandelen we 
via het plantsoen naar “onze” oudkatholieke kerk 
aan ’t Zand. In de kerk geven de vrijwilligers van de 
Open Kerk een rondleiding en tonen het altaar met 
de barokke schrijn waarin de restanten van het 
Mariabeeldje zich bevinden en mogelijk wordt ook 
het mirakelboek. Er wordt met koffie of thee 
afgesloten. 

De vaarten vinden plaats op zaterdagen 11, 18 en 25 mei en beginnen bij de 
Onze Lieve Vrouwetoren om 10.30 uur. De totale vaart duurt zo’n anderhalf 
uur. 
Kaarten voor deze vaart kosten €10 en zijn verkrijgbaar in de winkel van 
Waterlijn, Krommestraat 5 in Amersfoort. 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
 van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 14 april 10:00 uur 
Jesaja 50, 4-7 
  

Filippenzen 2, 5-11 
  

Lucas 22, 1 – 23, 5 
  

Palmzondag 

Eucharistieviering 

Do 18 april 18:15 uur Kerk open voor stilte en gebed 

Do 18 april 19:00 uur 
Exodus 12, 1-14 
  

1 Korintiërs 11, 23-32 
  

Johannes 13, 1-15 
  

Witte Donderdag 

Eucharistieviering 

Vr 19 april 18:45 uur Kerk open voor stilte en gebed 

Vr 19 april 19:30 uur 
Wijsheid 2, 1 en 12-
14  

Exodus 12, 21-28 
  

Johannes 18, 1 - 19, 
42  

Goede Vrijdag 

Gebedsdienst 

Za 20 april 21:00 uur 1e 
Genesis 1, 1 - 2, 3  

3e 
Jesaja 54, 4-14  

Lucas 24, 1-10 
 
 

Paaswake 
2e 
Exodus 14, 15-15,1a  

4e 
Sefanja 3, 12-20  Eucharistieviering 

Zo 21 april 10:00 uur 
Jesaja 51, 9-11 
  

Kolossenzen 3, 1-4 
  

Johannes 20, 1-18 
  

1e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 28 april 10:00 uur 
Genesis 28, 10-22 
  

Openbaring 1, 12b-20 
  

Lucas 24, 13-35 
  

Beloken Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 5 mei 10:00 uur 
Jeremia 32, 36-41 
  

Openbaring 5, 6-14 
  

Lucas 24, 35-48 
  

3e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 12 mei 10:00 uur 
Numeri 27, 12-23 
  

Openbaring 7, 9-17 
  

Johannes 10, 22-30 
  

4e zondag van Pasen 

Schriftlezing en gebed 

Zo 19 mei 10:00 uur 
Deuteronomium 6, 1-
9  

Openbaring 19, 1-9 
  

Johannes 13, 31-35 
  

5e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Zo 26 mei 10:00 uur 
Joël 2, 21-27 
  

Openbaring 21, 10-12 
en 22-27  

Johannes 14, 23-29 
  

6e zondag van Pasen 

Eucharistieviering 

Do 30 mei 10:00 uur 
2 Koningen 2, 1-15 
  

Hebreeën 9, 24-28 
  

Lucas 24, 49-53 
  

Hemelvaart v.d. Heer 

Eucharistieviering 

Zo 2 juni 10:00 uur 
1 Samuël 12, 19b-24 
  

Openbaring 22, 12-21 
  

Johannes 14, 15-21 
  

7e zondag van Pasen 

Schriftlezing en gebed 

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C- jaar van het oud-katholiek lectionarium   
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE 
 van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 9 juni 10:00 uur Joël 2, 28-32 
 
 

Handelingen 2, 1-
11 
 

Johannes 20, 19-
23 
 

Pinksteren 

Eucharistieviering 

Zo 16 juni 10:00 uur Spreuken 8, 22-31 
 
 

Openbaring 4, 1-
11 
 

Johannes 16, 5-15 
 

Allerheiligste drie-eenheid 

Eucharistieviering 

Zo 23 juni 10:00 uur Jesaja 2, 10-17 
 
 

Galaten 3, 23-29 
 
 

Lucas 9, 18-24 
 
 

zondag na Pinksteren 7 

Eucharistieviering 

Zo 30 juni 10:00 uur 1 Koningen 19, 19-
21 
 

Galaten 5, 1 en 13-
25 
 

Lucas 9, 51-62 
 
 

zondag na Pinksteren 8 

Eucharistieviering 

Zo 7 juli 10:00 uur Jesaja 66, 10-14 Galaten 6, 1-10 Lucas 10, 1-20 

zondag na pinksteren 9   en 14-18  

Eucharistieviering    

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C- jaar van het oud-katholiek lectionarium 
 

In deze periode gaan ook voor: 
 
priester Marieke Ridder pastoor Annemieke 
                            Duurkoop 
 

 
 

 
 
Grote schoonmaak 
En vond u het op zondag 24 maart ook zo lekker naar boenwas ruiken? Ik wel, 
maar ja smaken verschillen. Toch zal het u niet ontgaan zijn dat er op 
zaterdag 23 maart door een grote groep vrijwilligers een grondige 
schoonmaakactie is uitgevoerd. 

Op allerlei plekken - binnen en 
buiten - werd naar hartenlust 
gesopt, gezeemd, gestofzuigd, 
geragd, geboend en nog veel meer 
werk verricht onder de bezielende 
leiding van Stephanie. 
Gelukkig was er ook aan de inwendige mens gedacht; 
koffie en thee met een traktatie van Rian. 
Al met al zeer geslaagd!  

Wilma 
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Twee boekjes over Joris en de draak! 
Het is misschien al wel bijna tien jaar geleden dat ik het plan opvatte om een 
informatief boekje over Sint Joris te schrijven. Een beetje zoals de brochure 
“Maria Nu”, die achter in onze kerk te koop ligt. 
In de loop der jaren heb ik allerlei materiaal verzameld. Dat was leuk, maar dat 
was ook veel. Het inspireerde me wel, ook om bijvoorbeeld een kinderverhaal 
te schrijven. Maar het lukte me steeds niet om het uit te werken tot een klein 
handzaam boekje. 

In de vroege zomer van 2018 vroeg pastoor Louis 
mij of ik kans zou zien het boekje over Joris te 
presenteren op de feestdag van de parochie 16 
september dat jaar. Ik wilde daarin graag 
meegaan en heb onze dochter Angélique als 
grafisch ontwerpster gevraagd of zij daaraan mee 
wilde werken. 

Dat wilde ze en we hebben samen vast wat stappen kunnen zetten. Om 
verschillende redenen is het niet doorgegaan om het boekje over Joris 16 
september te presenteren. 
Daarna heeft het even stilgelegen en hebben we gekeken naar een nieuwe 
datum. Rond de feestdag van Sint Joris op 23 april bleek niet geschikt 
vanwege de Paasdatum. Angélique en ik zijn nu uitgekomen op zaterdag 29 
juni en willen er een apart “feestje” van maken. De dag is al vastgelegd in de 
agenda van de parochie voor wat betreft kerk en Joriszaal. 
Gaandeweg kwam het kinderverhaal ook weer boven water en ontstond het 
idee om twee boekjes te gaan uitgeven: een meer informatief boekje over 
Joris en een kinderboekje over “het groene draakje”. 

Beide boekjes zijn algemeen, maar hebben ook een 
bijzondere verbinding met Amersfoort. Zo is in het 
boekje over Joris een stadswandeling opgenomen en 
speelt het kinderverhaal zich af op de “Heiligenberg”. 
De boekjes worden vormgegeven en geïllustreerd 
door Angélique en in eigen beheer uitgegeven. Daar 
hangt natuurlijk een kostenplaatje aan en we hopen 

dat de boekjes goed verkocht zullen gaan worden. De boekjes worden apart 
aangeboden en ook samen. Op de website van de parochie zal eind mei meer 
bekend gemaakt worden en de mogelijkheid worden geboden om de boekjes 
bij voorintekening voordelig te kopen.  
Belangrijk is nu de datum van 29 juni in uw agenda te 
noteren! Na de Open Kerk zullen om 15.00 uur de 
boekjes worden gepresenteerd, waarna we met 
elkaar het glas zullen heffen als medestanders van 
Joris in onze strijd van goed tegen kwaad! 
 
We hopen u dan te zien! Hartelijke groeten, ook namens Angélique, 

Grete Verheij 
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Stichting Beheer en Behoud Kunstbezit 
 

De Oud-Katholieke Parochie van Sint Joris heeft een bijzondere collectie 
religieus erfgoed. Een deel stamt nog uit de 16e eeuw en uit de periode dat de 
eerste huiskerken werden ingericht omdat de katholieke eredienst formeel 
werd verboden. De zorg voor dit erfgoed behartigt de Stichting Beheer en 
Behoud nu al dertig jaar in samenwerking met het kerkbestuur. 
 

Textiel 
Een aparte zorg is het kwetsbare textiel, de parochie beschikt over een aantal 
oude voorzetsels (raamwerk bekleed met textiel in de verschillende liturgische 
kleuren, dat voor het muuraltaar wordt geplaatst) dat door het gebruik slijtage 
vertoont. Het soms eeuwenoud borduurwerk raakt los van de ondergrond en 
vervuilt en de voorzetsels slijten aan de onderzijde door het schuiven in en uit 
de kast. Specialistisch herstelwerk is een van de prioriteiten en kan dankzij 
een aantal giften binnenkort in gang gezet worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Financiën 
Om de financiële middelen van de stichting aan te vullen, verkoopt de 
Stichting o.a. kerstkaarten met een afbeelding van het altaarschilderij van de 
hand van Jan de Bray, ‘ De aanbidding van de herders’. 
De kleine verkopen van kerkansichten, kaarsen, pelgrimstekens en potten jam 
gaat constant door en levert een bescheiden en gestage bijdrage aan het 
onderhoud van het kunstbezit. Giften zijn uiteraard altijd welkom; 
bankgegevens zijn op blz. 2 te vinden. 
 

Aartsbisdom Utrecht 
 

Van regio naar bisdomgroep 
Door een beperkte reorganisatie binnen het aartsbisdom Utrecht hebben de 
regio’s plaatsgemaakt voor zogeheten bisdomgroepen. Onze parochie behoort 
tegenwoordig tot de bisdomgroep Oost, samen met de parochies van Arnhem 
en Groningen en de staties in Hengelo en Friesland/Noordoostpolder. Het 
overleg tussen de pastores van de parochies/staties binnen deze 
bisdomgroep is bedoeld om de onderlinge collegialiteit, samenwerking en 
inspiratie te bevorderen. De parochie Hilversum is door de reorganisatie 
verhuisd naar de bisdomgroep Midden. 
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Bisdomdag 
Op zaterdag 11 mei vindt de jaarlijkse bisdomdag plaats van 10.00 – 17.30 
uur in de Gertrudiskathedraal. 
We verkennen dan de positieve en de minder positieve kanten van families en 
van het zijn van een familiekerk. 
➢ In de viering waarin aartsbisschop Joris Vercammen voorgaat, gaat het 

over wie de broers en zusters zijn van Jezus. 
➢ Job van der Wal, mimespeler brengt ons in beweging en geeft een eigen 

betekenis aan de lezing en overweging. 
➢ We hebben Kees Bregman, predikant en contextueel therapeut / 

counselor, bereid gevonden om te spreken over loyaliteiten en het belang 
van dialoog in families. Hij zal ook ingaan op het verschil tussen 
kerkgemeenschap en familiegemeenschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de dag volgen de jongeren gedeeltelijk hun eigen programma o.l.v. 
jongerenpastor Michael van den Bergh. Nadere informatie hierover is te 
vinden op www.okj.okkn.nl 
Er worden vier interactieve workshops georganiseerd waaruit er twee gekozen 
kunnen worden. Hierin gaan we werken aan ons voornemen naar aanleiding 
van het rapport over misbruik van de commissie Stevens om samen te gaan 
werken aan een cultuur binnen onze ‘familiekerk’ waarin we elkaar durven 
aanspreken, grenzen leren aangeven, het gesprek aangaan over wat echt 
belangrijk is en toegerust raken om signalen van misbruik op te pikken. Hoe 
gaan we, binnen en buiten de kerk, in eigen omgeving en in onze familie, goed 
met elkaar om? We doen dat onder leiding van vier zeer bekwame 
gespreksleiders. 
➢ Workshop 1: ‘Ruimte innemen en grenzen stellen’ - Ineke Los-de Mare en 

Margaret Steeman, haptotherapeuten. 
➢ Workshop 2: ‘Je kerk en omgeving: een veilige plek? Werken aan 

(seksuele) veiligheid voor iedereen, in kerk en maatschappij.’ - Willem 
Kolkman, stichting SMPR, rechercheur politie. 

➢ Workshop 3: ‘Feedback geven en feedback ontvangen’ - Alexandra Gerny, 
coach en consultant. 

➢ Workshop 4: ‘Hoe werken familieverhoudingen? – inzicht krijgen aan de 
hand van een casus.’ - Annette Melzer, predikant, contextueel hulpverlener 
en supervisor. 
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Om organisatorische redenen willen wij u vragen u voor 1 mei a.s. aan te 
melden via de website: okkn.nl/inschrijven/4/bisdomdag-utrecht 
Wanneer u nog geen keus kunt maken uit de workshops, kunt u dit eventueel 
op de dag zelf nog doen, mits er nog plaats is in de workshops van uw keuze. 
 

Amersfoortse (binnenstads)kerken 
 

50 jaar Amersfoortse Raad van Kerken 
Kunnen katholieken en protestanten nu samengaan? 
Dit jaar bestaat de Amersfoortse Raad van Kerken 50 jaar. Ter gelegenheid 
van dat jubileum wil de Raad een bezinning aanslingeren. Is na vijf eeuwen 
scheiding van de kerken van Rome en Reformatie hereniging mogelijk? Die 
vraag staat centraal op de middag die op zaterdag 18 mei gehouden wordt in 
de Ontmoetingskerk in Amersfoort-Vathorst.  

Dr. Arjan Plaisier (prot.), predikant en 
voormalig scriba van de PKN, houdt een 
korte lezing onder de titel ‘Luther zou niet uit 
de R.K. Kerk van vandaag zijn gestapt’. Een 
tweede lezing, ook kort, van prof. dr. Marcel 
Poorthuis (r.k. theoloog), hoogleraar 
interreligieuze dialoog aan Tilburg University, 
is getiteld ‘Toenadering vanuit eigen kracht’. 

De discussie tussen de sprekers en met de aanwezigen wordt ongetwijfeld 
spannend en geleid door dr. Bert de Leede. Verder op het programma: een 
creatief muzikale blik op de oecumene door Jelle Koolstra en muziek/zang uit 
verschillende kerktradities. 
Inloop vanaf 13.30 uur, afsluiting om 16.30 uur met een hapje en drankje. 
Toegang: gratis. Iedereen welkom, vooral ook parochie- en gemeenteleden. 
 

Verdieping 
 

Denken in de Driehoek 2019 heeft als thema: Ik VOEL dus ik BEN. 
Woensdag 24 april – Verdriet 
Verdriet mag er niet zijn, lijkt het soms. Begraafplaatsen worden verhuld in het 
landschap, huilen doe je bij de therapeut en verzorgingshuizen bevinden zich 
aan de rand van de stad. Wat is verdriet, wat betekent verlies, en hoe ga je 
ermee om? Deze vragen zijn belangrijk en tegelijk soms toch onbespreekbaar 
in het persoonlijk leven. Praten over succes is toch veel leuker? Juist daarom: 
een avond over verdriet, verlies en rouw. 
Door: Margriet van der Kooi en Brenda Matthijssen 
Woensdag 8 mei – Liefde 
Velen hebben ervaring met de liefde, weinigen is liefdesverdriet bespaard 
gebleven. De zoektocht naar de ware liefde gaat zelden over rozen. Wat is 
(ware) liefde eigenlijk? Welke ideeën hebben we over de liefde? Zijn we 
veeleisende shoppers geworden steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden? 



Joris op ’t Zand 201902 19 

Hoe hangt de liefde samen met erotiek en seksualiteit? En houdt God van 
seks, of alleen van liefde? 
Door: Frank G. Bosman en Rahil Roodsaz 
Woensdag 5 juni – Haat en Woede 
Verontwaardigd zijn we allemaal wel eens. Soms heeft dat louter betrekking 
op onszelf als individu, maar soms ook zijn we boos vanwege zoveel onrecht 
en ongelijkheid in de wereld. Is er zoiets als gerechtvaardigde woede? 
Wanneer slaat woede om naar haat? Hoe hangen woede en haat samen met 
geweld, en wat heeft dat (soms) te maken met religie? 
Door: Joas Wagemakers en Lucien van Liere 
 

Het programma is voor alle avonden: 
19.30 uur: Inloop met koffie 
20.00 uur: Sprekers en open publieksdiscussie 
21.30-22:00 uur: Borrel en ontmoeting 
Organisatie: de culturele commissie van de Gertrudiskathedraal i.s.m. de 
leerstoel oude katholieke kerkstructuren (alsmede inhoudende geschiedenis 
en leerstellingen van de oud-katholieke kerken) vanwege het Oud-Katholiek 
Seminarie aan de Universiteit Utrecht (prof. Peter-Ben Smit). 
Waar: Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in 
Utrecht. De toegang is vrij, allen welkom! 
 

Boekpresentatie Dick Schoon – Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome 
Het boek heeft als ondertitel “De dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde 
en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict de Waal over hun reis naar en 
hun verblijf in Rome, 1700-1703” en wordt op zaterdag 18 mei gepresenteerd. 
Het werk gaat erover hoe het conflict tussen 'Rome' en 'Utrecht' zijn 
hoogtepunt bereikte. Wie wil weten waarom we nu met twee katholieke kerken 
in Nederland zitten, kan hier dus terecht. 

Om het boek ten doop te houden, reageren drie andere 
wetenschappers erop: prof. dr. Mirjam de Baar, dr. 
Joep van Gennip en dr. Lydia Janssen. 
Na een muzikaal intermezzo zal de auteur een respons 
geven, gevolgd door een discussie met de zaal. Met 
een receptie zal de presentatie afgesloten worden. 
Tijd: 14.00-16.00 uur; Locatie: Oud-katholieke kerk 
Amsterdam, Ruysdaelstraat 39, Amsterdam; Toegang: 
vrij, aanmelding nodig: per e-mail aan mw. Marina van 
der Waag (secretarismarinawaag@gmail.com)  
Het boek is voor EUR 49,- verkrijgbaar via de 
boekhandel of uitgeverij Verloren – www.verloren.nl 

Over het boek: 
Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in 
de Republiek. Meer nog dan zijn voorgangers kreeg Codde met tegenwerking 
te maken. Beschuldigingen van jansenisme leidden ertoe, dat hij zijn beleid bij 
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paus Clemens XI moest gaan verdedigen. Coddes verblijf in Rome duurde 
bijna drie jaar. Dankzij de dagboeken van hemzelf en van twee reisgenoten, 
door Dick Schoon integraal uit het Latijn vertaald en toegelicht, krijgen we 
inzicht in de tragedie die zich gaandeweg ontwikkelde. We horen over de 
audiënties bij de paus en de kardinalen, over het sociale en kerkelijke leven in 
Rome, over de dagelijkse bezigheden van de Hollanders en over de kringen 
waarin zij zich bewogen. De afloop was dramatisch: in 1702 werd Codde 
geschorst en in 1704 definitief afgezet. Deze maatregelen leidden in de 
Republiek tot een storm van protest, een splitsing onder de katholieken en 
uiteindelijk tot twee gescheiden katholieke kerkgenootschappen. 
 

Zomerkampen 
 

Zeilkamp 
Het Zeilkamp is er voor iedereen van 18 jaar en ouder en dit jaar van 3 t/m 7 
juli. 
Landkamp 
Het Landkamp is het grootste en gezelligste kamp! Samen met andere 
kinderen van 8 t/m 14 jaar beleef je een fantastische week.  
is dit jaar van 21 juli t/m 28 juli. 
ZAK 
Het ZAK, oftwel ZomerActiviteitenKamp, is er voor iedereen van 15 t/m 19 
jaar. Dit jaar van 28 juli t/m 4 augustus. 
 

Meer informatie en aanmelden op de website: okjeugdkampen.nl en in ons 
Vastennummer. 
 

Vespers/Concerten 
 

Concertkoor Baarn - Requiem van Mozart 
Op vrijdag 24 mei geeft het Concertkoor Baarn een voorjaarsconcert onder 
leiding van zijn nieuwe dirigent, Anthony Scheffer, in Soest. 
Uitgevoerd worden het Requiem en Ave Verum van Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791), aangevuld met het Stabat Mater van de Spaans-
Italiaanse componist Emanuele d’Astorga (1680-1757). 
De solisten zijn: Marjon Strijk (sopraan), Åsa 
Olsson (alt), Adrian Fernades (tenor), Mitchell 
Sandler (bas). De begeleiding wordt verzorgd door 
het Begeleidingsorkest Gooistad en Wybe 
Kooijmans (orgel).  
Het concert begint om 20:00 uur in de Heilige 
Familiekerk, Sint Willibrordusstraat 19 in Soest. 
De toegangsprijs is € 22,50. Jongeren en student betalen €10,00. 
Voor meer informatie en kaartverkoop: concertkoorbaarn.nl 
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Mariavespers 
Het 30-jarige Amer Consort Vocaal Ensemble voert de Mariavespers van 
Monteverdi uit. Onder leiding van dirigent Dirkjan Horringa vindt dit op zaterdag 
25 mei in de Franciscus Xaveriuskerk plaats. Er werken zes solisten aan mee en 
de muzikale ondersteuning is in handen van het Castello Consort (orkest op oude 
instrumenten) uit Den Haag. 
Het concert begint om 20.15 uur, kaarten in de voorverkoop €19,50 (aan de 
kerk €22,50), voor jeugd en studenten €10. Voor meer informatie en 
voorverkoop: amerconsort.nl 
 

Vespers in de Sint Joriskerk 
Op zaterdagmiddag 8 juni om 17:00 uur, de dag voor het 
Pinksterfeest, vindt er in de Sint Joriskerk weer een Choral 
Evensong plaats. Deze Vespers worden georganiseerd 
door de Raad van Kerken, Amersfoort. 
Medewerking verleent de speciaal voor deze Vespers 
opgerichte Amersfoortse Cantorij onder leiding van Bas 
Ramselaar. 
De Choral Evensong duurt ongeveer drie kwartier en is vrij 
toegankelijk (collecte na afloop). 

 

Agenda 

iedere zondag om 10.00 uur viering 
iedere woensdag van 12.00 tot 15.00 uur Stilte Inn 
iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed 
iedere zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur Open Kerk 

april 

zo 14 10.00 Kerkgebouw Palmzondag (zie blz. 8) 

   Jorishal Joris op ’t Zand komt uit 

wo 17 19.30 Utrecht Oliewijding (zie blz. 8) 

do 18 19.00 Kerkgebouw Witte donderdag (zie blz. 8) 

  19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

vr 19 19.30 Kerkgebouw Goede vrijdag (zie blz. 8) 

za 20 GEEN OPEN KERK 

  21.00 Kerkgebouw Paaswake (zie blz. 8) 

zo 21 10.00 Kerkgebouw Pasen (zie blz. 8) 

wo 24 19.30 Utrecht 
Denken in de Driehoek – Verdriet 
(zie blz. 18) 

vr 26  Elders 
Canterburyreis voor jongeren t/m 28 
april (zie JotZ 201901) 

  19.30 Kerkgebouw Taizéviering 

mei 

di 7 12.00 Joriszaal Vergadering binnenstadspastores 

wo 8 19.30 Utrecht 
Denken in de Driehoek – Liefde 
(zie blz. 18) 
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za 11 10.00 Utrecht Bisdomdag (zie blz. 17) 

  10.30 Amersfoort Mariavaart (zie blz. 12) 

wo 15 16.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

do 16 19.30 Joriszaal Evaluatie Stilte Inn 

vr 17 19.30 Kerkgebouw Taizéviering 

za 18 10.30 Amersfoort Mariavaart (zie blz. 12) 

  13.30 Ontmoetingskerk Raad van Kerken (zie blz. 18) 

  14.00 Amsterdam 
Boekpresentatie Dick Schoon 
(zie blz. 19) 

wo 22 19.30 Joriszaal Gemeentevergadering (zie blz. 4) 

vr 24 20.00 Soest Requiem van Mozart (zie blz. 20) 

za 25 10.30 Amersfoort Mariavaart (zie blz. 12) 

  20.15 Xaveriuskerk Mariavespers (zie blz. 21) 

do 30 10.00 Kerkgebouw Hemelvaart (zie blz. 8) 

juni  

za 1 7.30 Kerkgebouw 
Vrouwevaert (zie blz. 8) 
onder voorbehoud! 

wo 5 19.30 Utrecht 
Denken in de Driehoek – Haat en 
Woede (zie blz. 19) 

do 6 10.00 Elders Provinciale synode 

za 8 17.00 Joriskerk Vespers (zie blz. 21) 

zo 9 10.00 Kerkgebouw Pinksteren (zie blz. 8) 

ma 10  Echternach 
Bedevaart tot en met 11 juni 
(zie JotZ 201901) 

wo 12 16.00 Joriszaal Vergadering kerkbestuur 

zo 16 9.30 Binnenstad Marathon van Amersfoort 

wo 19 14.00 Groningen 
Vergadering bisdomgroep Oost 
(zie blz. 16) 

vr 21 19.30 Kerkgebouw Taizéviering 

zo 23 12.00  
activiteit voor 30’-ers/40’-ers van de 
parochie 

  23.59  Kopijsluiting Joris op ‘t Zand 

wo 26 11.00 Joriszaal Redactievergadering 

za 29 15.00 Kerkgebouw 
Boekpresentatie Grete Verheij 
(zie blz. 15 ) 

zo 30 Laatste inleverdag voedselbank (zie blz. 12) 

juli 

wo 3  Terkaple Zeilkamp t/m 7 juli (zie blz. 20) 

zo 7 10.00 Kerkgebouw Viering met jong en oud (zie blz. 9) 

   Jorishal Joris op ’t Zand komt uit 

za 20  Huizen Landkamp t/m 27 juli (zie blz. 20) 

za 27  Elders ZAK t/m 3 augustus (zie blz. 20) 
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LET OP: 
Zondag 16 juni is het niet mogelijk om bij de kerk 
te parkeren! 
Dit in verband met de Amersfoort Marathon.   
 
 
 

“Vers” van de OKKN website: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Joris op ‘t Zand:  
Louis Runhaar, Ben van ’t Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen 
 
Kopij:  redactie@amersfoort.okkn.nl 
 

Kopijsluiting: 23 juni 2019 
 
Administratie Joris op ‘t Zand 
Birkstraat 102 
3768 HL Soest 
Administratie:  jorisoptzand@gmail.com  
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